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From Reader Review Dolfje Weerwolfje for online ebook

René Woensdregt says

Spannend kinderboek, leuk voor kinderen vanaf groep 5. Het verhaal gaat over een jongetje wat wordt
opgenomen in een gezin nadat het kind te vondeling is gelegd. Hij wordt opgenomen in een nogal bijzonder
gezin waar ze niet raar staan op te kijken van bijzondere gebeurtenissen. Er gebeuren veel grappige dingen
en er zijn leuke verwijzingen naar andere boeken van Paul van Loon. Tevens zijn er verwijzingen naar
meneer van Dale wacht op antwoord, wat natuurlijk grappig is voor kinderen. De boodschap van het verhaal
dat niemand alleen is in iets vind ik ook erg mooi. Het proces van het veranderen in een weerwolf wordt leuk
weergegeven voor kinderen zodat zij dat ook kunnen begrijpen.
Echt een aanrader voor kinderen!

Conny says

Reading one or two chapters every night in bed with the kids makes a perfect bedtime story.

Sharella says

Ik heb dit boek zo snel uitgelezen. Super boek om te lezen omdat ik me helemaal kon inleven in Dolfje. Het
boek gaat over een kind dat op zijn zevende verjaardag een weerwolfje wordt. Dit vind hij eerst echt het
ergste wat er in zijn leven gebeurd, en op het eind vind hij het geweldig. De ontwikkeling in dit boek vond ik
dan ook mooi om te leven. Eerst waren er gevoelens voor afschuw. En later waren er veel positieve
gevoelens. Ook vond ik het leuk om te lezen dat Dolfje uiteindelijk toch nog echte familie had. Hoewel hij
zijn pleeggezin ook als echte familie zag.

Ik raad dit boek zeker aan om te lezen, omdat het snel uit leest en erg makkelijk is om je in te leven. Dit is
wel echt een boek de onderbouw, maar ik denk dat ook bovenbouwers dit boek leuk zouden vinden. Ik heb
zo erg genoten van dit boek dat ik het zeker weten ooit ga voorlezen in een klas als ik in de onderbouw stage
loop.

Roxanne says

Dolfje weerwolfje, de naam verklappend het al, het gaat over Dolfje. Dolfje wordt zeven jaar en krijgt
opeens de schrik van zijn leven. Dolfje wordt zeven jaar en krijgt de schrik van zijn leven. Hij ziet opeens
dat zijn hele lichaam verandert, er groeit op eens over haar. Hij verandert in een weerwolfje. Ik heb best met
hem te doen. Zijn hele leven staat opeens op zijn kop en hij wilde alleen maar genieten van zijn verjaardag.

Nu begint er opeens een heel nieuw leven voor Dolfje. Timmie vindt het supergaaf dat Dolfje een
weerwolfje is, maar Dolfje is niet zo blij. Hij wil helemaal geen weerwolfje zijn. Hij wil gewoon Dolfje zijn.



Gelukkig voor Dolfje leert en ontdekt hij niet alleen de negatieve punten, maar ook de positieve punten van
een weerwolf zijn. Hij kan opeens heel goed touwklimmen, is supersterk en hij heeft een opa! Zijn opa is ook
een weerwolf. Hij leert veel meer van waar hij vandaan komt. Hij moet er wel opletten dat hij niet aan de
kippetjes van de buurvrouw gaat snoepen. Anders is hij erbij.

Ik zou geen weerwolf willen zijn. Nou misschien is het voor een dagje wel leuk zijn, omdat je erg snel bent
en erg sterk. Ik zou er niet aan moeten denken om continue op de hoede te zijn om ontdekt te worden. Ik
denk dat mensen er niet op zouden reageren als ze erachter komen dat er weerwolven bestaan. Soms vraag ik
mij wel af hoe zijn de weerwolven in het leven geroepen, misschien heel misschien ….

Dolfje weerwolfje is een superleuk om met de kinderen in de onderbouw te lezen. Zij vinden Dolfje
helemaal geweldig en ik snap wel waarom. Hij is erg lief en hij is ook een weerwolf om niet te vergeten.
Hopelijk pakt het voor Dolfje allemaal goed uit.

Belinda says

???? gekregen voor het kinderzwerfboek ????

Esther Arrindell says

Dolfje wordt midden in de nacht wakker. Licht schijnt op zijn gezicht en hij voelt een rilling door zijn lijf
gaan. Hoezo? Nou, hij is jarig! Hij is nu eindelijk 7 jaar oud. Bijna net zo oud als zijn pleegbroer Timmie. De
rilling gaat verder. En hij krijgt jeuk. Wat is er toch aan de hand? In het raam ziet hij een vreemde, harige
figuur staan. Hij schrikt en springt weg... maar bedenkt dan dat het natuurlijk zijn spiegelbeeld is. Hij loopt
terug naar het raam en kijkt naar buiten. Het is een heldere nacht, met een mooie ronde, volle maan. Zijn
mond gaat open en een klagende kreet ontsnapt aan zijn keel: WOE-WOE! Wat is er aan de hand???

Dolfje blijkt een weerwolf te zijn. In dit eerste deel van de serie komt hij erachter dat hij dit heeft geërfd van
zijn grootvader, die later in het verhaal in beeld komt. Zijn ouders verdwenen uit zijn leven toen ze opa hen
vertelde dat Dolfje net als hij het weerwolf'virus' had; ze wilden niets met hem te maken hebben. Gelukkig
zijn zijn pleegouders wel in staat hem een veilige plek te bieden.

Dolfje moet gaan wennen aan zijn nieuwe identiteit, en dat is waar het boek over gaat. Het is spannend, en
tegelijkertijd zijn de avonturen die hij meemaakt ook wel weer grappig. Daarnaast vormt de veiligheid van
het gezin waar hij nu woont een warm nest voor hem en de lezer. Dit eerste deel eindigt optimistisch: samen
gaan we dit redden.

Het is niet helemaal mijn genre, vandaar de 3 sterren. Veel kinderen zijn echter dol op Dolfje, en vanwege de
spanning, het griezelen, die niet al te hoge complexiteit van het verhaal en de gebruikte taal is het boek zeker
geschikt voor jonge lezers.



Merel says

Het eerste deel in de serie van Dolfje weerwolfje.

Dit is het favoriete boek uit mijn stageklas, ik begrijp wel waarom!
Het verhaal is zowel voor jongens als voor meisjes leuk om te lezen. In het boek gaat het over avontuur,
vriendschap, anders zijn, familie en verandering.
Paul van Loon heeft het boek zo geschreven dat kinderen op een leuke en fantasierijke manier toch gaan
nadenken over bepaalde situaties in het lezen. Het boek leest lekker vlot door en is goed te begrijpen, dit
vinden de kinderen erg fijn.

Het verhaal gaat over Dolfje, het begint ook direct met de dag waarop alles voor deze zevenjarige jongen
veranderen. Om precies twaalf uur s'nachts werd hij plots wakker door het maanlicht, niet veel later
veranderen hij zomaar opeens in een wit weerwolfje! Hij vindt het maar niks, deze nieuwe gedaante,
gelukkig is er een wat vreemde man die hem er meer over kan vertellen. Zijn vriendje Timmie, bij wie Dolfje
woont omdat zijn eigen ouder zijn verdwenen, neemt hij in vertrouwen. Met z'n tweeën maken zij gebruik
van deze, toch wat onhandige, situatie; ze nemen eindelijk de jongens te grazen die Timmie pesten. De
vriendschap tussen de jongens wordt sterker en samen gaan ze de avonturen aan die het weerwolf-leven met
zich meebrengt.

Merel van Wersch (pabostudent)

Tamara Van dishoeck says

ik heb alleen een andere cover. heb dit boek gekocht omdat Paul van Loon volgend weekend bij mijn
plaatselijke boekhandel is en ik dit boek graag door hem wil laten signeren. Dolfje is leuk. Dolfje is zeven als
hij er achter komt dat hij een weerwolf is en dat zorgt voor de nodige avonturen. vind de tekeningen ook erg
leuk. het is wel een kinderboek maar ook ik vond het een leuk verhaal.

Marcia says

Dolfje Weerwolfje is één van mijn favoriete kinderboeken. Ook nu ik het boek op 24 jarige leeftijd herlas
kon ik er nog steeds van genieten.

Meteen in het begin werd ik vertederd door het hoge schattigheidsgehalte van dit boek:

"Toen wist Dolfje het: hij was jarig.
Dit was natuurlijk het teken dat hij op dit
moment precies zeven jaar was.
Zeven jaar!
Eindelijk, nu was hij bijna net zo oud als Timmie.
Timmie was al acht.
Maar als ik zo doorga, dacht Dolfje, dan haal ik
hem wel een keer in. Gisteren was Timmie twee



jaar ouder. Vandaag nog maar één jaar."

Wat een super nostalgisch gevoel geeft het om zo'n kinderboek te herlezen.

Misschien nu - in het tijdperk van Twilight - minder origineel, maar nog altijd een aanrader om met kinderen
te lezen! Ook leuk: de verwijzingen naar andere boeken van Paul van Loon (vooral de verwijzing naar mijn
andere favoriet: Meester Kikker).

Isa says

3.5 / 5 Stars

Adriane (Ordinary Reader) says

2.75 / 3

Ik las deze om te kijken of het geschikt is voor mijn dochter van 8.

Opzicht vond ik het wel een leuk verhaal. Hij had leuke lesjes over jezelf Zijn, en dat elke persoon is anders
en bijzonder.

Alleen... mijn kinderen mogen geen shit zeggen. Ik vond herviel jammer dat dat in dit boek voorkomt, vooral
omdat het bedoelt is voor jonge kinderen. Dat heeft voor mij het boek helaas een beetje verpest.

Jeroen van Essen says

Oh de nostalgie! Dolfje werd wakker op zijn 7e verjaardag, nog niet zo lang geleden was hij nog maar 6...
nog even en hij zou zijn broer inhalen qua leeftijd... En toen overal jeuk!!!

Kan het bijna citeren, het boek letterlijk helemaal kapot gelezen! Kudos aan P. van Loon, voor zulke
legendarische kinderboeken!

Daniël Baarslag says

Spannend verhaal waarin dolfje voor het eerst verandert in een weerwolf. Het eerste moment dat hij daarin
veranderd vond ik als kleine jongen erg mooi beschreven. Het verhaal is voor de rest ontzettend Spannend,
want hoe verberg je dit nou voor je ouders en hoe ga je om met gevaren die bij een weerwolf horen.

Paul van Loon schrijft erg leuke boeken die best griezelig zijn, maar wel leesbaar voor kinderen vanaf zeven
jaar. Ik ben fan van de reeks boeken!



Gerrianne says

Geweldig voorleesboek! Iedere avond een paar hoofdstukken voorgelezen. Iedere keer dat ik stopte was
het:'Ah, het is net zo spannend!'
En zo hoort het.

Aydin Kintziger says

Must've been my favourite book growing up. I remember telling and retelling this story to everyone who'd
listen.


