
Bangkok boy
Carry Slee

http://bookspot.club/book/6556892-bangkok-boy
http://bookspot.club/book/6556892-bangkok-boy


Bangkok boy

Carry Slee

Bangkok boy Carry Slee
De negentienjarige Bo heeft een relaxed leven. Ze studeert Nederlands in Amsterdam (maar niet al te
fanatiek), heeft een knappe vriend (de kunstzinnige Joep) en kan het goed vinden met haar kamergenote
Anouk (met wie ze ook veel ruziemaakt). Niks aan de hand dus. Totdat Joep haar ineens dumpt. Bo blijft
gekwetst en boos achter, maar niet voor lang. Aangespoord door Anouk gaat ze Joep zoeken om hem te
confronteren met die ene dringende vraag: waarom?
Tot Bo's verbazing blijkt Joep spoorloos verdwenen. Niemand weet waar hij is, zelfs zijn beste vriend niet.
Het enige teken van leven is een kaart uit Bangkok, die Joep naar zijn adoptieouders heeft gestuurd. Is hij op
zoek naar zijn roots? Of heeft hij jarenlang met een knappe Thaise gechat en wil hij haar nu in het echt
ontmoeten? Vastberaden dit tot op de bodem uit te zoeken, reizen Bo en Anouk hem achterna. Ze raken
verzeild in een avontuur met verstrekkende gevolgen…
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From Reader Review Bangkok boy for online ebook

Diantha says

Carry Slee, wat is er gebeurd?!

Ik hield van haar boeken vroeger. Heb al jaren geen boeken meer van haar gelezen, dus toen ik deze zag
besloot ik om het maar weer eens te proberen.
De eerste pagina viel me al tegen: de 'jeugdtaal' die wordt gebruikt komt erg gekunsteld en nep over. De
verhaallijnen vond ik ook niet erg goed, hoewel dat ook kan liggen aan mijn eigen voorkeur voor verhalen.
De ontknoping vond ik daarentegen wel weer goed gedaan, maar daar is dan ook alles mee gezegd...

Wendy Kattenbeld says

Spannend, best goed geschreven. Maar het taalgebruik kan ECHT niet!

Anouk says

Persoonlijk vind ik dit het minst goede boek van Carry Slee en toch voelde ik me aan het einde helemaal slap
en hopeloos...

Mariska says

Het taalgebruik klopt niet bij de leeftijd van de hoofdrolspelers en de situaties zijn vreselijk onrealistisch.
Heel slecht. De reacties van de hoofdpersonen zijn raar en de ruzies die door het hele boek voorkomen tussen
de hoofdpersoon en haar beste vriendin slaan nergens op. Vroeger vond ik de boeken van Carry Slee
geweldig maar dit is 3x niks. Het boek Joël (ook geschreven voor 16+) is een stuk beter.

Bo~writingswithoutworries says

Dit is echt een boek die je dichtslaat en denkt van wow ! een boek met veel heftige emoties ! ik had al
verschillende boeken van Carry Slee gelezen zo vond ik razend en spijt vooral heel goed maar deze is nog
veel beter en helemaal niet zo voorspelbaar waardoor het tot op het einde heel spannend blijft , op het einde
had ik echt een krop in mijn keel het is absoluut een aanrader !

Marlinda says

I've read this book 2 years ago and I really didn't like it. The "teen language" the writer tries to use is really



fake and disturbing.

Bieke Doggen says

Ik ga er niet te veel woorden aan vuil maken: wat een verschrikkelijk slecht boek is dit.

Kim says

Het verhaal wordt verteld vanuit het oogpunt van Bo, afgewisseld met dat van Joep. Hierdoor is het verhaal
spannend en bijna niet weg te leggen. Ik heb af en toe wel gedacht dat het niet kan wat er gebeurd, maar dan
wordt er toch weer een wending aangegeven, waardoor dat weer wegvalt. Er zit genoeg vaart in en het wordt
nooit saai. Naast het feit dat er ontzettend spannende dingen gebeuren, is het verhaal vooral een mooi
liefdesverhaal. Met name aan het eind als je te weten komt waarom Joep vertrokken is. Dan zijn tissues wel
handig om bij de hand te hebben. Het is in ieder geval een ontzettend onverwachte wending.

Stephanie says

Bangkok boy is weer een heel goed boek van Carry Slee. Er zijn gedurende het boek subtiele hints die al
aangeven waarover het zal gaan. Toch vond ik het alsnog aangrijpend en spannend om verder te lezen tot het
einde.
Heel goed geschreven met een aantal onderwerpen die goed en op een andere manier worden omschreven
ook.

Zeker een aanrader.

Read with Kirsten says

Ik ben momenteel blijkbaar in de stemming om jongerenboeken te lezen. Nu maar weer eens van de vele
boeken van Carry Slee die ik nog in de boekenkast heb staan.
De titel van dit boek sprak me meteen aan, daarom heb ik voor dit boek gekozen. Ik wist van te voren
eigenlijk helemaal niet waar het over ging.

Bangkok boy is het boek van Joep en Bo. Joep is een geadopteerde jongen die oorspronkelijk uit Thailand
komt. Hij heeft een relatie gehad met Bo, deze relatie heeft hij in het begin van het boek net uitgemaakt. Bo
snapt daar helemaal niks van, alles ging toch goed.
Het boek beschrijft de roadtrip van Bo, op zoek naar het ware verhaal van de relatiebreuk. Het verhaal wordt
om en om verteld door Joep en Bo. Al zijn de hoofdstukken van Bo aanzienlijk langer dan die van Joep. De
roadtrip van Bo is een groot avontuur met vergaande gevolgen. De ontknoping is misschien wel verwacht
maar toch een emotioneel slot aan een heerlijk boek.



Magda J. says

Emotioneel!!!

Maaike says

Sooo bad

Eileen Chang says

Spannend, vlot en verrassend.

Kadie D♥ says

The first time I saw the book was in the bookstore and the title of the book attracted me and thus I started to
read the front piece, it sounded very nice and exciting, so I decided to give it a try and read it.

The story is very realistic but tragic. First it sounded a bit fairytale like well, what you call a fairytale. A girl
gets dumped by a boy and he goes to a foreign country, she decides to chase after him. The story is written in
the view of the two main characters, it switches each other. During the book you reaslize that there is
something wrong with the boy(Joep) because his headaches are not normal. It made me very curious because
I already thought from the beginning that Joep would have had a braintumor, I had just read the book over
the half and decided to peek at the end. I didn't liked it, the ending. During the story I really fell in love with
the main characters (especially the boy), because they love each other so much. So why did it had to end like
that? I really don't like the story it made me sad, if I read a book or story I want it to make me feel good and
it didn't. They should have lived happily ever after just because of all the things, it cuts the hope you wanted.

It really did disappoint me but I really loved their love so I couldn't just give them one star.

Aukje says

Goed verhaal,spannend verhaal.
Zeker een aanrader!


